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Van het bestuur 
 
Contributie lidmaatschap voor 2023. 
 
Voor wie het misschien ontgaan is alvast een vriendelijke reminder. De facturen voor de 
contributie voor seizoen 2023 zijn per mail verstuurd aan de leden. Velen hebben al betaald, 
maar nog niet iedereen. Vergeet je het niet alsnog te doen? Ben je de factuur kwijt of heb je 
hem nooit gekregen (check ook je spam box) mail dan even naar 
penningmeester@kvspaarndam.nl  dan 
stuurt Dré je een nieuwe factuur 
Voor allen die al betaald hebben, 
vriendelijk bedankt!     
   
Alvast bedankt voor de moeite! 
 
 
 
 
 
Vieze Handdoeken in het Fort 
 
Op de afsluitavond in 2022 is op rituele wijze het oude houten handdoekenrek verbrand in de 
vuurkorven. Daar waren een flink aantal leden erg blij mee. De (vele) handdoeken werden 
gebruikt om de boten na het varen mee af te drogen. De stank en schimmels die de natte en 
bepaald niet schone handdoeken verspreidden waren een aanslag op de gezondheid van de 
leden en de geur kwam goed overeen met de stank van het pinguïnverblijf in Artis op een 
warme zomerdag.  
 
Afgesproken is dat de leden voortaan zelf een handdoek van huis meenemen om een boot mee 
af te drogen en deze ook weer mee naar huis nemen. Als een lid geen handdoek heeft dan kan 
de KVS er een beschikbaar stellen. Maar ook daarvoor geldt, neem je handdoek mee naar huis, 
was hem en gebruik hem weer opnieuw.  
Langzaamaan worden er steeds meer natte, stinkende (hand)doeken aangetroffen op boten, 
rekjes, stoelleuningen en in hoekjes en gaten waar zelfs een natte, vieze handdoek zich 
ongemakkelijk voelt. Dringend verzoek van het bestuur is om de afgesproken hygiëne met 
elkaar te handhaven en geen natte handdoeken meer in het Fort te laten stinken… Alvast dank 
voor je medewerking. 
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Duurzame Breedstraler en infraroodverwarming aangekocht.    
 
In het clubhuis hangt inmiddels een moderne infraroodverwarmingsplaat. Bij de tafel bij de 
keuken kan je op een veilige en behaaglijke manie genieten van deze verwarming. De oude met 
petroleum gestookte kachel voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen de we hanteren en 
mag niet meer gebruikt worden.  
De verlichting in het fort is langzaamaan overgegaan op (zoveel mogelijk) ledverlichting. Er is 
voor buiten- en binnenverlichting een mobiele breedstraler op standaard met ledverlichting en 
een veilig verlengsnoer aangeschaft. Die wordt meestal gebruikt om de steiger en ligbalken te 
verlichten om de avondvaarders veilig in het donker te laten aanmeren en hun spullen op te 
ruimen. De Fortwachten die nog niet weten hoe de lamp te gebruiken kunnen even om hulp 
vragen bij de leden die dat al wel weten.   
 
 
 
Beschoeiing naast de Kanosteiger gerepareerd 
 
De KVS kabouters hebben weer een klusje geklaard. Nadat onze prachtige steiger is aangelegd 
begon de walkant tussen de steiger en de brug af te kalven. De beschoeiing op die plek was 
deels verdwenen en dat leverde niet alleen ongemak maar ook gevaar op. Nadat er een tijdelijk 
oplossing was geïnstalleerd was het wachten op hout van de verhuurder om een definitieve 
oplossing te maken. Dat hout heeft even op zich laten wachten, maar het is toch (gratis) 
geleverd. Daar moest nog wel wat aan gezaagd en getimmerd worden, maar er is een fraaie 
aansluiting op de steiger gerealiseerd. Daarnaast is ook de traptrede verstevigd en er is zand 
aangevuld en verstevigd met een rubberen mat waarop gras is ingezaaid. Het zijn vaak dit 
soort niet direct opvallende, maar wel noodzakelijke klussen die onze vrijwilligers oppakken. 
En daar mogen wij ze best dankbaar voor zijn… 
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Antieke Trapper kano als geschonken aan de KVS 
 
Onlangs heeft de KVS een ‘antieke’ en nog in goede staat verkerende vouwkano gekregen. De 
kano is ooit aangeschaft in 1925 en dus bijna 100 jaar oud. Heel bijzonder is dat de originele 
papieren en zelf de facturen er bij zitten. Er zitten heel veel boeiende verhalen mooie 
ervaringen vast aan deze kano. Samen met de schenkers gaan we een stuk van de geschiedenis 
en de kano zelf ook weer tot leven wekken. Daarover komt in de volgende nieuwsbrief meer 
informatie. Je kunt nu al een indruk krijgen van de kano d.m.v. een filmpje op de KVS WhatsApp 
en op de Facebookpagina van de KVS.  https://fb.watch/k6cQmIJKS-/   
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Bollentocht varen. 
 
Zoals velen weten wordt al sinds jaren tijdens de bloemencorso de befaamde bollentocht 
georganiseerd door de Haarlemse Kano Vereniging (HKV). Vanuit Japan, Duitsland en zelfs 
Overijssel kwamen vele deelnemers op dit bijzonder evenement af. Tientallen kajaks en kano’s 
varen dan vanaf de HKV richting de bollenvelden. Je kunt inmiddels uit zes verschillende 
routes kiezen en het hele evenement is perfect georganiseerd.  
 

     
 
Vanuit de KVS zijn er dit jaar ook enkele deelnemers en belangstellenden geweest. Het was een 
mooie dag met prachtig voorjaarsweer in de ochtend en in de middag een lekker onstuimig 
windje. Er waren opvallend veel tandemkajaks met Duitse deelnemers en fraaie kano’s te 
bewonderen. Heel leuk om aan dit evenement mee te doen en eens samen met een collega 
kajakclub op stap te gaan! https://fb.watch/k6cZ1pUVpC/  
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VOORJAARSTOCHT 13 MEI.   Rondje Keukenhof Lisse. Ca. 11 of 15 km. 
 
Helaas Rondje Kamerik wordt hem niet. (Zie toerverslag )  
Op papier zag de route Kamerik er zo mooi uit. Hij kon kort en wat langer gevaren worden en het leek 
een mooie omgeving waar we nog niet waren geweest. Het voorvaren leerde ons echter dat de route als 
clubtocht toch iets te veel uitdaging ging geven. Daarom hierbij plan B. 
 
We hebben een mooi opstappunt gevonden en mogen bij Kanovereniging Lisse te water waarvandaan 
we over de ringvaart richting Keukenhof gaan. Kleine kans dat we nog enige bloemenpracht gaan 
tegenkomen maar de omgeving zelf is zeker de moeite waard.  
 

 Verzamelen 8.00 uur op het fort en gezamenlijk de kano’s opladen.  
 Ca. 8.30 / 8.45 vertrek naar Lise , zorg dat je eigen boot en pedel op de kar ligt. 
 Instappunt:  Kanovereniging Lisse     Jachthavendam 4, 2161 CT Lisse 

 
Voor alle tochten geldt dat je je kunt inschrijven via de website. www.kvspaarndam.nl onder kopje 
Nieuws en Agenda  of  onderstaande link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsvreFLpWbFoWMDsASjDLyU5yHN3r0RkTQRbQmX0VLAgDybA/viewform 

 
De capaciteit voor het aantal inschrijvingen ligt bij ca. 20 deelnemers. Dus twijfel niet en schrijf je op tijd 
in.  Geef bij het inschrijven aan of en welke verenigingsboot/peddel  je zou willen gebruiken.    
( Wie  eerste inschrijft heeft de boot) 
Onderweg komen we niet altijd wat tegen dus neem zelf je lunch, lekkers en drankjes mee.  
En denk erom, welk jaargetijde dan ook, neem droge , warme en extra (regen)kleding mee, je weet maar 
nooit. Voor regen wijken wij niet uit, wel voor te harde wind en onweer. Zo nodig wordt je kort vooraf 
hierover op de hoogte gehouden..   
 
De onkosten voor deze tocht bedragen € 5,00 per persoon. Graag dit bedrag bij inschrijving vooraf 
overmaken op rekeningnr. Kanovereniging Spaarndam NL84 RABO 0118 3011 01  
Onder vermelding van je Naam en Voorjaarstocht.  
Met deze bijdrage worden de brandstofkosten vergoed aan de chauffeurs die rijden. 

Disclaimer 
Activiteiten  bij Kanovereniging Spaardam worden georganiseerd door en voor leden.  
Deelname aan deze activiteiten is vrijwillig en op eigen risico. 
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Tochtverslag  Ronde Kamerik 

 
Zaterdag 14 april. Robert en ik (Arjan) varen de komende club route voor. In de planning staat 
rondje Woerden, Kanis, Kamerik, Woerden. Kronkelend over de volgens navigatie kortste weg 
zien we in gedachte de twee kanokarren met volgauto’s al stranden op het veel te smalle dijkje 
met innie minnie paseerstrookjes. Punt 1 andere aanrijroute vinden.  
 
In Woerden aangekomen snel te water. Met een windkracht 4 tegen maar met een zonnetje 
slingeren we ongeveer 6,5 kilometer noordwaarts langs natuurgebied de Kameriks Nessen 
over de Grecht. Voor zover gaat alles goed. Een stok in de grond is een goede uitstaphulp en 
100 meter verderop via een berg brandnetels weer het water in. Overstap 1 is een feit.  

 
We zitten nu in de Houtmansloot met na 1 kilometer een lage brug. Zwemvest uit, hoofd plat op 
de boot en gaan. Gelukkig is er ook een uitstapvoorziening dus moet met club ook te doen zijn.  
Een kilometer verderop gaat het rechtsaf onder de (lage) Kwakelbrug de Kameriksche 
Wetering op. Wind in de rug , zonnetje in het gezicht en verder tot Kanis. Hier heeft een 
overijverige ambtenaar zonder budget een kortste route gemaakt met een brug bijna in het 
water. Uit de boot, tillen en weer het water in door de netels langs een drukke weg . Overstap 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met enige twijfel gaan we verder richting Kamerik. We worden daar onthaald door het 
plaatselijke oranje comité die de vlaggetjes alvast aan het ophangen is en gelijk maar (een uur 
daarvoor) twee festival bruggen over het water heeft gelegd. Bedankt he. Ze blijven liggen tot 
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na de feestdagen en overstap 3 en 4 zijn onvermijdelijk. Gelukkig schijn de zon nog. Even na 
Kamerik de eerste stuw in sloot. Weer uit de boot, tillen en weer in de boot.  
Overstap nummer 5.  
 

          
Om bij te komen gaan we even rechtsaf voor een welverdiende bak koffie om even later weer 
verder te varen richting… jawel een stoomgemaal met voor de verandering een overstap. Nr 6 .  
Uit de boot 100 meter tillen, gemaal bekijken in de boot en weer door. Oké 6 x overstappen is 
waarschijnlijk niet zo leuk met 20 man.  
 
Als kers op de taart komen we nog een mooie lage brug tegen van een meter of 10. Vest weer 
los, kop op de boot en een aanloopje nemen. Deze wordt misschien voor Milco niet zo lachen. 
En verkeer laat overtillen hier niet echt toe. Hmmm. We zitten nu op de Oude rijn en bruggen 
en stuwenleed is geleden. De Oude Rijn wordt even Singel die we geheel rond kunnen varen om 
Woerden Centrum en waar we op de Oostsingel nog even pauze houden. Woerden is een echte 
watertoeristenstad en er zijn veel mogelijkheden om uit te stappen en even de stad in te gaan.  
We stappen nog een keer in en vervolgen onze route over de Oude Rijn om 2 km later de auto 
weer terug te vinden. Conclusie van deze dag. Schitterende route, als je van een beetje klunen 
en avontuur houdt maar niet doen met 20 man. Helaas , maar gelukkig is er altijd nog een plan 
B , of C of D…… 
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Fortwacht 2023 
 

 
Vanaf 5 April zal er ook weer een clubwacht op het fort aanwezig zijn.   
De clubwacht vertegenwoordigd de verenging op het fort , staat 
eventuele gasten te woord, helpt leden zo nodig met hun boot en zorgt 
voor het fort, koffie, thee en gezelligheid. 
 
Zoals elke jaar zal er op de website van KVS een fortwachtlijst worden 
gepubliceerd ( onder kopje nieuws) met daarop Naam en datum waarop 
jij bent ingedeeld voor een fortwacht en de taken.   
De lijst hangt dan ook in de keuken op de kast rechts en het 
publicatiebord. 
 
Mocht je niet op de lijst voorkomen, dan heb je mazzel maar schroom 
niet je op te geven als reserve fortwacht voor als er iemand onverhoopt 
uitvalt. 

 
Als je niet kunt op de datum dat je ingeroosterd staat ruil dan zelf met andere fortenwachten 
en wijzig dit even op de lijst in het fort. 

 
6-04-2023    Mieneke t en Armanda   
03-05-2023    Dré en Janna  
10-05-2023    Jan G en Jaap  
17-05-2023    Hans B en Peter G 
24-05-2023    Jan en Kirsten B 
31-05-2023    Frans en Marianne  
07-06-2023    Rob en Saskia  
14-06-2023    Arjan en Lisette  
21-06-2023    Petra en Anneke  
28-06-2023    Denise en Job  
05-07-2023    Marga en Milco  
12-07-2023    Marie Jose en Astrid  
19-07-2023    Belinda en Ineke  
26-07-2023    Anja en Monique  
02-08-2023    Leen en Els  
09-08-2023    Hans K en Ernst  
16-08-2023    Otto en Bouke  
23-08-2023    Jeroen  en Alex  
30-08-2023    Walter en Nico  
06-09-2023    Wiebke en Elly  
13-09-2023    Roos en Janny  
20-09-2023    Jorinde r en Marion  
27-09-2023    Petra en Ralf  
04-10-2023    Trudie en Marijke  
11-10-2023    Harold en Wim  
18-10-2023    Harm en Cobie  
25-10-2023    Robin en Bert van der M 
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Tochtverslag Milco & Marga 
 
NZKV ZEELAND PAASKAMP 7 t/m 10 APRIL 2023:  Heel leuk en super leerzaam  

Instructeurs: Walter Noort en Patrick Dousi 
Voor wie geschikt: vaarders die willen leren, ontdekken, samen met anderen varen in de prachtige 
veelzijdige Zeeuwse wateren. Leidt op voor: KVT, ZV 
Waar: Mini Camping Tellershoeve, Tellersweg 4, 4321 TW Kerkwerve, Schouwen-Duivenland 

Och jeej, waar hebben we ons eigenlijk voor opgegeven? Het is nog maar begin april, de nachten zijn nog 
verrekte koud en ook de dagen zijn onder de maat en dan gaan wij in een tentje kamperen… Als we maar 
geen spijt krijgen.  

Maar wat moet je allemaal mee? We gaan immers op zee, hopelijk brandingvaren. Nog maar gauw even 
naar Bloem voor helmen en goede zwemvesten. De sleeplijnen en reservepeddels kunnen we van lieve 
clubleden lenen. Droogpakken, spatzeilen, de kajaks en een transportkarretje hadden we al in ons bezit. 

We varen nog maar een paar jaar en zijn echt gegrepen door het virus. Dit jaar willen we meer op zee gaan 
varen. En het liefst KV-T en Zeevaardigheid halen zodat we zonder problemen meekunnen met 
bijvoorbeeld Peddelpraattochten. Dus heb je ervaring nodig. Om dat veilig te doen lijkt ons dit soort 
kampen ideaal.  

We hopen het volgende te leren: Hoe doe je dat, varen met getijden?  Hoe navigeer je? Wat voor technieken 
gebruik je in de branding? Wat doet de wind met groot water? En hoe vaar je veilig op zee? 

Met de auto volgeladen - niet te geloven voor maar 4 dagen - op naar Zeeland. Keurig om 10 uur komen we 
aan op de gezellige boerderijcamping en ontmoeten daar onze medekampeerders. Het blijkt een heel leuke 
groep te zijn; 6 mannen, 5 vrouwen, 2 instructeurs.   

Na een voorstelrondje en een briefing in de recreatieruimte (met 
schoolbord, heel handig) in colonne naar Den Osse waar we via 
een mooi strandje in twee vaste groepjes met een instructeur 
rond half een het Grevelingenmeer opgaan. Er staat een pittig 
windje NNO 4Bft zodat we er eerst tegenin varen en direct leuke 
golven hebben. Na een opwarmertje krijgen we de eerste 
oefeningen. Kijk eens in hoeveel slagen je 360* kan draaien… en 
de andere kant op. Dan technische aanwijzingen hoe je het beter 

kan doen. Weer een stukje varen en de volgende oefening, aanwijzing en opnieuw… Dit is heel prettig, want 
totaal niet saai. Dit zijn dingen die je in het dagelijkse kajakleven niet zo snel doet maar wel heel leuk zijn.  

Op het kleine eilandje Ossehoek gebruiken we de lunch in de 
luwte van een inhammetje. Daarna krijgen we ter plekke een 
stukje theorie. Iedereen haalt een veiligheidsitem uit zijn kajak en 
we bespreken waar het goed voor is en hoe te gebruiken. Erg 
leerzaam. De pauze duurt zo langer dan we dachten dus zijn we 
behoorlijk afgekoeld. Terug gaat het voor de wind richting het 
eilandje Dwars in den Weg. Soms lukt het om stukjes te surfen op 
de golven en dat is kicken. In de relatieve luwte van het land doen 
we sleepoefeningen. Lijkt makkelijk maar vraagt wel enige 
behendigheid. Er kunnen veel dingen fout gaan. Dan terug 
richting de auto’s. De wind is wat gedraaid en die hebben we nu vol in het gezicht. Lekker beuken tegen de 
wind in.  
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Rond 20 uur zit eenieder met zijn eigen hapje bij zijn eigen tentje de dag te verwerken. Maar wie denkt dat 
het nu klaar is vergist zich. De groep wacht nog een gezamenlijke bijeenkomst met theorieles… 
vanzelfsprekend op vrijwillige basis, maar ja, we zijn allemaal fanatiekelingen en gekomen om te leren.  

Het appèl de volgende ochtend is om 9 uur. Iedereen is klaar om direct na de briefing te vertrekken. Het is 
windstil, licht heiïg en een stuk aangenamer doordat de zon zich laat zien. Vandaag starten we op de 
zuidwestpunt van het eiland (duikplaats de Zuidbout), vlakbij het Watersnoodmuseum en varen we op de 
Oosterschelde. Dit water staat in open verbinding met de Noordzee en wordt dus beïnvloed door eb en 
vloed.  Gebruikmakend van de stroming varen we naar het westen. Onderweg krijgen we weer diverse 
oefeningetjes te doen, vandaag veel in tweetallen.  

Indrukwekkend om onder de Zeelandbrug 
door te varen, zoooo hoog en oneindig 
lang. Wat een technisch wonder. De 
pauzeplek van deze dag is op een dijk met 
een view. Genieten! We zijn snelle 
leerlingen en trekken extra jassen, capes 
en warme overbroeken uit de boten. 
Ondanks het zonnetje geen overbodige 
luxe. Instructeur Patrick legt ons uit hoe we met het kompas kruispeilingen kunnen doen. Hoe bepaal je 
waar je bent en waar je naartoe wil.  

Deze avond wat eerder terug op de camping. De groep voelt als familie. Het zonnetje leent zich voor een 
gezamenlijke maaltijd met veel gezelligheid rond de picknicktafels. 

Dag 3: De zee op om te leren brandingvaren! Hier kwamen we voor. Helaas is de branding vandaag niet 
hoger dan zo’n 15 cm.  En knap dat instructeurs Patrick en Walter überhaupt branding hebben gevonden. 
Daarvoor moesten we wel naar de Aardappelbult varen. Auto’s geparkeerd op het noordwestelijkste stukje 
van de Brouwersdam en dan een uurtje in noordelijke richting peddelen. Bijna windstil en de zee als een 
spiegel. Onderweg spelenderwijs communicatie en techniekjes oefenend. 

   Staande lunch op de Aardappelbult.  
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De laatste dag weer naar het Grevelingenmeer, het grootste 
zoutwatermeer van West-Europa. In tegenstelling tot de 
Oosterschelde is het namelijk helemaal afgesloten van de zee, 
door de Grevelingendam (1965) en de aanleg van de 
Brouwersdam in 1971. Door het ontbreken van eb en vloed is 
er, vooral tijdens warm weer, een gebrek aan zuurstof in het 
water en wordt het steeds zouter. Het stilstaande meer is een 
zogeheten dead zone geworden. Er is steeds minder leven; 
minder dieren, minder planten. Nu gaan er stemmen op om er 
weer een open verbinding met de zee te maken. 

Het zonnetje is verdwenen achter een zware bewolking. Er staat een fijn windje, windkracht 5, nu vanuit 
het zuiden. We peddelen voor de wind opnieuw naar Den Osse en blijven aan de westkant van het eilandje. 
Hier wordt het water hoog opgestuwd tussen het mini-eilandje en Kabbelaarsbank. Het lukt om een paar 
surfjes te pakken. Om ons echt senang te voelen varen we zigzaggend steeds opnieuw door deze woelige 
baren. Dat ga je wel voelen zeg!  

Op de terugweg kunnen we onze nieuwgeleerde sleeptechniek echt in de praktijk oefenen door een surfer 
te redden. Deze heeft een gat in zijn zeil en het lukt hem niet om zelf terug te komen. Een dubbele sleep 
trekt hem eenvoudig naar zijn thuishaven Den Osse. Hij blij, wij blij. Intussen regent het en zijn de meesten 
wel klaar met het peddelen. Maar eentje van onze groep wil toch kijken of hij nog kan eskimoteren. Walter 
zit er gelijk bij en steunt hem met goede aanwijzingen. Twee keer mislukt het, maar zo kan hij niet 
afsluiten. Nog eenderde poging… en ja hoor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een heerlijke paasdagen hebben we gehad. Het was echt genieten! En wat hebben we veel geleerd. Vele 
peddeltechnieken: voorwaarts varen, skullen, trekken, peddel als roer, boegroer, boot zijwaarts 
verplaatsen met trekslag en/of skullen, boogslagen, boeien lezen, veiligheid en diverse sleeptechnieken.  

Een extra dekbed hield ons ’s nachts warm, dus spijt hebben we absoluut niet gekregen. 

  

 Het was koud, noodtentje kwam goed van pas. 
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Training driedaagse beginners van Robin Groen en zijn lieftallige assistenten. 

De jaarlijkse KVS training voor beginners is heel succesvol verlopen. Er waren veel deelnemers (21) 
die met veel plezier en enthousiasme hebben deelgenomen. Een aantal van hen hebben zich ook al 
opgegeven als nieuw lid. Jullie zijn van harte welkom bij de club en we hopen dat jullie met veel 
plezier gaan genieten van het kanovaren. Ook de deelnemers die in de loop van vorig jaar lid zijn 
geworden hebben aan de cursus deelgenomen. In verband met de veiligheid van onze leden is 
deelname, voor nieuwe leden, aan deze cursus verplicht gesteld door het bestuur. Er zijn natuurlijk 
leden bij die al best wat kennis en ervaring hebben met kajakvaren  maar ook voor hen was het 
weer nuttig om wat basistechnieken te oefenen.   

Inmiddels hebben een aantal (nieuwe) leden zich al verenigd om op woensdagavond samen te gaan 
varen. Een aantal meer ervaren leden hebben zich al aangemeld om de groep te begeleiden. Dat is 
wellicht wel de allerbeste (en leukste) manier om het recreatief varen met een kajak beter onder de 
knie te krijgen. Sluit je gewoon bij deze groep aan of organiseer een ander groepje op een ander 
tijdstip. Als je daarbij wat ondersteuning wilt neem dan gewoon even contact op met één van de 
bestuursleden.  

Er zijn inmiddels ook plannen om net als afgelopen jaar weer een training te organiseren voor meer 
gevorderden. Denk daarbij aan Kajakvaardigheid A en B en een Kajak veiligheidstraining. 
Binnenkort volgt daarover meer informatie. Je kunt bij bestuurslid Marga Mulder aangeven (appen 
of mailen maronline@hotmail.com ) als je interesse hebt in één van deze trainingen of wellicht wil 
je graag een andere training gaan doen of bijv. eens oefenen met brandingvaren of een 
wildwaterervaring meemaken. En in er zijn genoeg dingen te doen op dit gebied. Kijk ook voor 
inspiratie eens op https://www.watersportverbond.nl/recreatie/leren-varen/kano/kajakvaren/  

 

Disclaimer 
Activiteiten  bij Kanovereniging Spaardam worden georganiseerd door en voor leden.  
Deelname aan deze activiteiten is vrijwillig en voor eigen risico. 

 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                             Nieuwsbrief Mei 2023         
    
    
          

 
  
___________________________________________________________________________________________ 
  

 

                                                      Niet Vergeten Hé, Altijd doen. 
              (Ook als je over een half, één of weet ik hoeveel uur nog terugkomt.) 

 

We zitten met onze vereniging op een schitterende locatie in een oerdegelijk Fort.   
Het helpt echter wel als je zorgt dat je het Fort, als laatste, altijd goed afgesloten achterlaat.  
Zo blijven jouw en ons materiaal veilig achter slot en grendel. 

  
 

- Controleer of de Schakelaar van de boiler in de keuken uit staat 
- Sluit van alle deuren de grendels zowel boven als beneden! 
- Doe de lichten in de toiletten en de gang uit en draai de deur op slot  
- Doe de lichten in het fort uit. 
- Doe de buitendeur op slot met de sleutel nadat je deze goed hebt dicht gedaan. 
-  
- De poortdeur enkel sluiten als het Café en het Kinderdagverblijf ook dicht zijn  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Het kunnen ook jouw spullen zijn die verdwijnen 
 
 
 
 
    
                                                          Ik blijf het Je toch zeggen hoor  
 
                                                           Mocht je vragen hebben, vraag het je medevaarders of het bestuur 


