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             Sitesponsor                          Specialisten in Microsoft 365,die u graag helpen! 

 

Van het bestuur 
 
   Het KVS-bestuur wenst alle leden hele fijne feestdagen en alvast een 
gelukkig nieuwjaar met veel mooie kajak- en kano-avonturen in 2024.  

 
 In de herfst en winter liggen de vaaractiviteiten voor veel leden stil. Gelukkig hebben we dan 
wel de andere ‘traditionele’ winteractiviteiten die flink bezocht worden zoals de afgelopen 
Mossel en Kaas happening, de lezing van Jan Guijt over de walvisvaart (hierover lees je 
verderop meer) en in februari  onze winter wonder wandeling. Hopelijk zien wij jou daar ook  .  
 
En er  zijn leden  die ondanks de koude, winderige (en dit jaar vooral natte) 
weersomstandigheden nog lekker doorvaren .   

Maar zo  
 
Verder worden in alle rust al weer plannen gemaakt voor het jaar 2024 gemaakt. Voor één 
activiteit vragen we in deze nieuwsbrief even uw speciale aandacht in “ De KVS Vlag”  paragraaf 
 
 

1   Niet zo dus 



                                                                                                                                             Nieuwsbrief December 2023        
     
    
          

 
  
___________________________________________________________________________________________ 
  

Nieuwjaarsreceptie KVS   Zaterdag   27 Januari  19.30 uur op het fort  
Als de kerst en nieuwjaarsdagen al weer even achter ons liggen een mooie moment om samen 
vooruit te blikken op hopelijk een  mooi en succesvol vaar seizoen  
 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden van kano vereniging Spaarndam  uit om onder het genot van 
een drankje en een hapje te toasten om een mooie en gezond 2023  en er daarna een gezellige 
borrel van te maken  
 
 Wie helpt er mee met de organisatie en de voorbereiding? Meld je hiervoor aan op mailadres 
info@kvspaarndam.nl 
 

Elektronische sleutel  
In 2024 zullen we overgaan op een nieuw sleutelsysteem. De bekende en bijna antieke metalen 
elektronische sleutels moeten vervangen worden door een nieuwer en moderner systeem met 
zogenaamde ‘tags’. De oude elektronische sleutels gaan kapot en we hebben er simpelweg niet 
genoeg meer om iedereen een sleutel te kunnen geven. Dus in 2024 staat een omruilactie van 
de oude naar de nieuwe sleuteltags op de planning. Hierover volgt t.z.t. nog uitgebreide en 
gedetailleerde informatie. 
 
Vacatures voor de evenementencommissie    !!!!        !!!         !!! 
 
De evenementencommissie organiseert elk jaar een aantal clubtochten en andere 
evenementen. Deze clubactiviteiten zijn het cement en de bakstenen van het KVS-huis.  
Veel leden kijken dan ook echt uit naar deze evenementen en doen er enthousiast aan  
mee. Echter veel leden van de Evenementencommissie stoppen komend jaar , daar  
ligt een uitdaging.  Het is dus tijd dat andere KVS-ers hun schouders hieronder zetten 
 
                                               Zonder actieve leden , geen of minder tochten ! 
 
Goed nieuws is dat voor het Clubweekend in de zomer zich een vrijwillige organisator heeft gemeld. 
 
Dus, draag je ons prachtige cluppie een warm hart toe, en vind je het (ook) belangrijk dat er tochten 
prijken op de agenda, denk dan eens na over je bijdrage. Wil je het (liever) samen doen met een 
kanomaatje, zoek dan contact en bespreek de optie met elkaar. Dan meld je je gezamenlijk aan.  
 
Wil je inhoudelijke informatie over het reilen en zeilen bij de Evenementencommissie, meld je bij 
oudgedienden Arjan en Dre of Marga en Nico   
 
Heb je meer algemene vragen of kwesties te bespreken, stuur dan een bericht naar 
voorzitter@kvspaarndam.nl en dan zal ik reageren. 
 
Nico Wittebrood 
Voorzitter KVS 
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De KVS Vlag 
 
Het zal iedereen vast wel zijn opgevallen, maar de afgelopen seizoenen heeft de  
driehoekige KVS vlag weer regelmatig fier aan de mast op het fort gewapperd.  
Daarover waren veel leden erg enthousiast. 
 
Onze fiere, maar wel erg oude, KVS vlag heeft wel een opfrisser nodig. Hij is al behoorlijk  
gerafeld en als we hem aan de mast laten hangen scheurt hij helemaal in reepjes. Dus  
we hebben hem uit voorzorg maar van de mast gehaald en er moet een nieuwe  
besteld worden. Ook het ontwerp kan wel wat eigentijdser worden 
 
Nu blijkt dat veel leden niet (meer) weten waar de kleuren en de afbeelding op de vlag  
voor staan. En er is een initiatief van een aantal leden om een vernieuwd en inspirerend 
ontwerp voor een KVS vlag te maken. Vanuit het KVS-  bestuur willen we graag alle KVS leden bij dit 
initiatief betrekken en de gelegenheid geven om input te leveren. 
 
Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, maar we willen vooral ons best doen om met  
elkaar een breed gedragen en inspirerend ontwerp te maken voor onze nieuwe club  
vlag. Dus vragen we je een leuk, inspirerend en aansprekend ontwerp te maken voor de  
nieuwe KVS vlag. Dat mag natuurlijk in je eentje, maar ook met elkaar.  
 
Om de inspiratie een beetje op gang te helpen hebben we een kleine bijlage gemaakt  
met wat informatie. Je kunt er even naar kijken voor wat achtergrond, afbeeldingen en  
wellicht krijg je zin om ook jouw ideeën voor een ontwerp aan te leveren.  
Hoewel in principe alles mogelijk is, willen we als KVS bestuur wel een paar kaders  
meegeven. Denk daarbij aan het volgende: 
 
 De Kleuren groen en blauw zijn ons wel dierbaar, maar dat mag best een andere 
(meer heldere) tint worden.  
 De vorm van een driehoek spreekt wel aan, maar is niet persé heilig. 
 De belettering van eventuele tekst moet in een goed leesbaar lettertype (font) zijn. 
 Het ontwerp en mogelijke afbeeldingen moeten wel iets met kano/kayak-varen te  
maken hebben. 
 Geen “lollige” teksten of plaatjes en geen politieke of kwetsende lading.  
 We mogen geen afbeeldingen of ontwerpen gebruiken van anderen als daar geen  
toestemming voor is.  
 Het mag wel een beetje dynamisch en eigentijds zijn… 
 
Procedure: 
Gebruik die lange winteravonden om een voor de KVS de mooiste clubvlag aller tijden  
te maken en stuur je ontwerp in plaatjes, tekeningen, breiwerkjes, fimo-kleimodellen  
en/of tekst voor 17 februari 2024 naar ons toe op, ledenadministratie@kvspaarndam.nl  
wij verzamelen alles en de (tijdelijke) KVS-Vlagcommissie zal een voorstel doen. Indien er  
meerdere goede en gelijkwaardige ontwerpen zijn maakt het bestuur samen met de  
door het bestuur samengestelde tijdelijke Vlag-commissie een voorstel waaruit gekozen  
kan worden door de leden. Het ontwerp met de meeste stemmen gaan we realiseren. Er  
worden naast een vlag ook nieuwe stickers voor op de boten gemaakt. 
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Lezing over de Walvisvaart groot succes 
 

      
 
Op wederom een gure woensdagavond eind november kwamen de KVS-ers samen in een relatief warme 
bunker om gezellig in het halletje bij de toiletten in de tijdelijke ‘bioscoopzaal’ plaats te nemen. Daar had 
Jan Guijt met de hulp en spullen van Bouke Steenma het scherm en de projector al klaar staan.  
 
Maar eerst kon er nog geneusd worden in het kleine museum dat ontstaan was op de tafel bij de ingang. 
Als een volleerde gids vertelde Jan onvermoeibaar keer op keer wat men daar allemaal kon zien. Koffie, 
thee, pepernoten  
 
Jan heeft op de Willem Barentsz, een walvisverwerkingsfabriek met 1200 mensen aan boord,  gevaren 
als jongen van zestien jaar. Omdat hij een Zundapp wilde kopen en zijn broer al eens mee was geweest.  
De Walvisvaart heeft zo’n honderd jaar stilgelegen maar na de oorlog vond minister Mansholt het nodig 
om het weer in te voeren in verband met veel tekorten. Alles van de walvis werd gebruikt. Zo was er olie 
voor de lampen, baleinen voor korsetten,  de beenderen voor veevoer… en nee, de levertraan die we 
vroeger allemaal moesten slikken komt niet van de walvis maar van schelvis… 
 
Samen met een stuk of tien Jagers, snelle boten die de walvissen harpoeneerden waren ze ongeveer zes 
maanden onderweg naar de zuidpool. Met veel passie en kennis heeft Jan ons als het ware meegenomen 
op zijn reis ergens in de jaren ’60. Het was heel invoelbaar mede dankzij de mooie filmfragmenten. Het 
was gevaarlijk en smerig werk, maar er ontstonden mooie kameraadschappen. Iedereen was blij als ze 
weer thuis kwamen en zouden noooooit meer meegaan, maar na een aantal maanden begon het toch 
weer te kriebelen. 
 
Hoewel Jan daar veel spannende avonturen heeft beleefd en onderdeel was van een echt stukje 
geschiedenis is hij blij dat de walvisvaart voor Nederland voorgoed verleden tijd is. Het heeft al veel te 
veel walvissen het leven gekost, honderdduizenden. Ook alle aanwezigen delen Jans mening. 
 
Complimenten Jan en nogmaals hartelijk dank! 
 
Marga Mulder 
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Kaas-  en mosselfestijn weer gruwelijk lekker én gezellig! 
 

Het is een van de mooie tradities van onze club, ooit in het leven 
geroepen door onze eigen Frank Tervoort: gezellig met elkaar 
eten, drinken en kletsen. Naast samen peddelen, schept dit 
evengoed een sterke band. De opkomst was weer goed, het eten 
ronduit uitmuntend met twee smaken kaasfondue, beide die je 
echt niet even uit een winkel haalt. Hier was echt op gestudeerd en 
dat kon je proeven ook! Grote klasse, Arjan Zwetsloot! Ook dank 
aan iedereen die zijn steentje bijdroeg aan het organiseren, onder 
meer de heerlijke salades bij de tongstrelende mosseltjes. En wat 
dacht je van de traditioneel gebakken frietjes… Aan het einde van 
de avond keerde iedereen met een zeer tevreden buik weer 
huiswaarts. Een aanrader voor komend seizoen!   
 
Milco Aarts 
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                                                     Oké, Nog maar een keer zeggen dan  
 

De reden dat deze bladzijde er nog steeds is , is omdat nog regelmatig een fort wordt  
aangetroffen waarvan de deur niet met de sleutel op slot zit .  Met alle risico die daarbij hoort 

  
 

- Controleer of de Schakelaar van de boiler in de keuken uit staat 
- Sluit van alle deuren de grendels zowel boven als beneden! 
- Doe de lichten in de toiletten en de gang uit en draai de deur op slot  
- Doe de lichten in het fort uit. 
- Doe de buitendeur op slot met de sleutel nadat je deze goed hebt dicht gedaan. 
-  
- De poortdeur enkel sluiten als het Café en het Kinderdagverblijf ook dicht zijn  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    
Het zullen ook jouw spullen zijn die verdwijnen 

 
 
 
 
    
                                                          Ik blijf het Je toch zeggen hoor  
 
                                                                                           Mocht je het nog niet begrijpen 


