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Beste KVS-er, 
 
Vandaag is echt zo’n dag om een peertje te schillen en pompoensoep en appelmoes 
te maken. Om vervolgens met een kop thee, een speculaasje en een goed boek op 
de bank neer te ploffen. Of… om de nieuwsbrief te schrijven! 
Afgelopen woensdag hadden de fortwachten Ilonka en Robyn het niet druk meer. 
Toch waren er nog drie vaarders en ondergetekende die de pepernoten kwam 
opeten. Kortom nog een gezellig bescheiden clubavondje. Ook gelijk de laatste! De 
peddels hangen weer aan de wilgen en de kano’s liggen uit te puffen op de stelling. 
In april kunnen we weer! Uiteraard wordt er door wat clubleden met een eigen boot 
en de juiste kledij doorgevaren. Wil jij met je eigen boot graag aanhaken? Stuur even 
een berichtje en je wordt toegevoegd aan de KVS wintervaarders app. 
Voor de andere leden niet getreurd. We varen niet meer, maar er is nog genoeg te 
doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van het kaas- en mosselfestijn? Meer info daarover 
verderop in deze nieuwsbrief. Daarnaast zijn er altijd winterklusjes te doen op het 
fort. Wil jij meehelpen? Neem dan even contact op met het bestuur. En voor nu? 
Wissel dat goede boek in voor deze nieuwsbrief en geniet van je kopje thee! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mededelingen van het bestuur: 
 
Vervanging van het slot 
In de nieuwsbrief van september konden jullie lezen dat het slot vervangen zou 
worden. Ondanks de ijverige inspanningen van Robert Zwetsloot is dit helaas niet 
gelukt. We gaan hier aankomende winter verder mee aan de slag en houden jullie op 
de hoogte!  
 
Herinrichting van het voorplein 
In de nieuwsbrief van september konden jullie ook lezen dat er werkzaamheden aan 
het voorplein zouden plaatsvinden. Die zijn inmiddels 
begonnen! Volgens de informatie zouden er 
parkeerplaatsen blijven, maar heel beperkt. Dit is een 
understatement. Mocht je op het fort willen zijn, kom 
dan met de fiets of zet je auto ergens in het dorp 
neer. Je kan er natuurlijk op gokken, maar de kans 
dat er geen plek is, is zeer aanwezig. De buren van 
café Fort Zuid hebben al besloten de toko tijdelijk te 
sluiten, maar de kinderopvang is er ook nog. Dus 
laten we rekening houden met elkaar. 
Ook met de fiets is het fort slechter bereikbaar. Vanaf 
de Pol is het pad gesloten. Je zal dus via de 
Boezemkade moeten fietsen. 
 
KVS-enquête 
Via een extra nieuwsflits is jullie gevraagd een enquête in te vullen. Daar is best 
goed op gereageerd! Daar zijn we heel blij mee, want we horen graag wat jullie 
vinden. In een volgende nieuwsbrief zullen we de resultaten delen. Voor iedereen 
die hem ingevuld heeft: hartelijk dank! En voor iedereen die denkt: oeps 
vergeten. Het is nog (net) niet te laat! 
 
Vergeet niet zo nu en dan op onze website te kijken. Voor leuke tochtverslagen, de 
agenda, interessante informatieve artikelen en nog veel meer. 
 
Het bestuur. 
 
 
Agenda: 
(bekijk ook onze website voor meer info: www.kvspaarndam.nl) 
 

• Zaterdag 22 november 
Kaas- en mosselfestijn. Zie de uitgebreide info hieronder. 

 
• Nieuwjaarsborrel, winterwandeling en andere activiteiten 

Houd de app, de website en deze nieuwsbrief in de gaten! 
 
 
 
 
 



VertrouwensContactPersoon van de KVS 
 
Sociale veiligheid is een belangrijk goed voor een sportvereniging. Om dit te 
bevorderen stimuleert de overheid sportverenigingen om een medewerker te 
benoemen die deze taak uitvoert. KVS-leden hebben op de laatste jaarvergadering 
aangegeven akkoord te zijn om die taak aan mij toe te vertrouwen. En ik ben ermee 
aan de slag gegaan. 
Ik ben dus de zogeheten VertrouwensContactPersoon van KVS. Ik sta los van het 
bestuur zodat ik onafhankelijk kan opereren. Binnenkort komt extra informatie 
beschikbaar op de website van KVS. Daar lees je hoe je mij kunt bereiken als je vindt 
dat jouw sociale veiligheid in het gedrang is bij KVS. Denk hierbij aan intimidatie, 
pesten, ongewenst aanraken of bejegenen. 
De functie VertrouwensContactPersoon (VCP-er) is NIET gelijk aan de functie 
Vertrouwenspersoon waarover wordt gesproken in de media. Ik ben meer een 
wegwijzer naar de juiste instantie mocht er zich een geval voordoen. Een 
Vertrouwenspersoon is opgeleid, moet zich laten bijscholen en heeft een dwingender 
rol in een organisatie. 
Door mijn onafhankelijkheid breng ik mijn eigen jaarverslag uit, los van het 
jaarverslag van het bestuur. De overheid heeft hiervoor een model opgesteld, dat ik 
zal gebruiken voor zover dat van toepassing is. De bedoeling is dat mijn verslag zo 
leeg mogelijk is en blijft, als bewijs van ‘voldoende sociale veiligheid’. 
Velen zullen mij kennen als oud-voorzitter van KVS, maar voor de ‘verse’ leden zal ik 
mij introduceren. Ik ben Nico Wittebrood, de VCP-er van KVS. Op de website staan 
nadere contactgegevens, zoals een apart e-mailadres 
(alias). Ik hoop de berichten op de mailserver ook te 
kunnen beveiligen met een wachtwoord, zodat de 
privacy is gewaarborgd. 
Ik hoop op een lui leven als VCP-er bij KVS, want dan is 
er niets loos. En ik hoop ook dat de drempel laag 
genoeg is voor leden om mij te melden dat ze zich op 
enig moment onveilig voelen. 
  
Uw VCP-er Nico Wittebrood 
 
 
Activiteiten info: 
 
Kaas- en mosselfestijn zaterdag 22 november op het fort 
Organisatie: Evenementencommissie 
 
Op zaterdag 22 november vindt ons inmiddels traditionele en befaamde kaas- en 
mosselfestijn plaats. Onder het genot van een heerlijk maal, evalueren we het 
afgelopen jaar en maken we alvast nieuwe plannen voor komend jaar. Kom allen 
meegenieten van deze gezellige avond! 
Je moet echter wel een keuze maken! Kaas of mosselen, zodat we voor iedereen 
voldoende kunnen inkopen.  
We zoeken voor deze avond nog de nodige hulp voor het treffen van de 
voorbereidingen en keukenprinsen en -prinsessen voor het koken van de mosselen 



en bakken van patat. Alles wordt ingekocht en ‘s middags vanaf vier uur willen we op 
het fort de nodige voorbereiding starten. Ook zoeken we nog clubleden die voor deze 
avond een salade wil maken (we hebben er zeker twee nodig). Wil je hiermee 
helpen, geef dit dan graag aan op het aanmeldformulier of aan Wiebke of Lisette. 
 
Meld je snel aan voor deze gezellige legendarische avond. Graag uiterlijk 16 
november. Opgeven voor het feest kan via deze link. Of via de website. 
- Aanvang 17.00 uur op het fort 
- Kosten: € 17,50 p.p. 

 
 
 
In memoriam 
 
27 oktober is Arend Bloem overleden. De oprichter en 
vertrouwd gezicht van Kanocentrum Arjan Bloem. Iedereen 
die daar regelmatig komt kent hem wel. Hij was een 
bekend gezicht in de kanosport. Hij zal gemist worden.  
 
 
Een mooie herinnering van Hans Kniestedt: 
 

Het was 2013 en het plan was om met z’n drieën 
vanuit Frankrijk terug te varen naar Spaarndam. 
Omdat twee van ons hiervoor niet de geschikte 
kajak hadden werd aan Arend en Arjan gevraagd 
of zij niet toevallig twee oude PE-kajaks hadden 
liggen. Groot was de verrassing dat er twee 
spiksplinternieuwe Perceptions werden 
meegegeven. Wij zijn daar tot de dag van 
vandaag dankbaar voor en vooral de knipoog 

van Arend en zijn welgemeende “geniet ervan mannen” zal ik nooit vergeten. 
 
Namens de KVS is een condoleancekaart gestuurd. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0fB4izfP37EOuydXkhZqtcmh19PgZI19pn1fr8psb1732Lw/viewform?usp=dialog


Tocht- activiteitenverslagen: 
 
Najaarstocht zaterdag 13 september rondje Haarlem Hoog (alternatief voor de 
Vlist) 
Door: Lisette Zwetsloot 
 
De plannen waren er, we zouden naar Haastrecht en Schoonhoven gaan over de 
prachtige Vlist. Maar helaas, er kwamen berichten binnen over onweer. En ja, regen 
en wind is geen probleem, maar onweer wordt toch wel vervelend, maar ook moeilijk 
te voorspellen. We hebben tot het laatst gewacht, 3 opties, of we gaan, of we varen 
in Haarlem of we doen niets. Zaterdagochtend om 7 uur een app rond gestuurd, we 
gaan voor optie 2.  

Iedereen die er was had er veel zin in, en 
terecht, we hebben een hele leuke route 
gevaren naar Heemstede, heen over de 
Leidsevaart, daarna het prachtige Heemstede 
in. Ineke genoot van de mooie tuinen! Bij de 
overtil plek hebben we een lekkere 
koffiepauze gehouden. Daarna door langs de 
Randweg en dan 
de Brouwersvaart 
op, zo mooi om 
dan de Grote Kerk 
tegemoet te varen. 

En op verzoek van Hans, zijn we gestopt bij Leo van Rijn 
om een heerlijke haring te eten. Dat was een heel goed 
plan! Met volle buikjes het laatste stuk gevaren. Toen 
waren we wel toe aan koffie en thee. De vis moet toch 
zwemmen. We zaten nog geen tien minuten in het fort en 
het begon te stortregenen. Wat een mazzel hadden wij, 
behalve Wiebke, zij wilde meteen naar huis en was dus 
kletsnat.  
We hebben uiteindelijk een heerlijke ochtend gehad, en 
de Vlist wacht wel op ons! 
 
 
Afsluittocht zaterdag 11 oktober Westeinderplassen  
Door: Hans Bakker 
 
Deze prachtige tocht werd georganiseerd door Els en Leen. Al lang voor de tocht 
plaatsvond werd er door Els en Leen druk voorbereid. De tocht op zich was niet 
moeilijk te bepalen, immers zijn Els en Leen vaker te vinden op de 
Westeinderplassen tussen Aalsmeer en Leimuiden. Ik heb al eens eerder mogen 
genieten van de kleine slootjes binnen de landstrook tussen de Grote en Kleine Poel 
tijdens een tocht met Els, Leen en Hans K.   



Waar meer organisatie vermogen bij kwam kijken was het logistiek gedeelte, waar 
laat je even twee auto’s met kanokarren en auto’s met KVS 
leden. Dat hebben Els en Leen opgelost door een ruimte te 
vinden bij Kwekerij de Arendshoeve, nu THE GARDEN OF 
AMSTERDAM genaamd aan de Aalsmeerderdijk 438 waar nu 
ook evenementen worden gehouden zoals bruiloften en partijen. 
Door deze evenementenruimte te combineren met planten 
creëren ze een ontspannen sfeer. De voormalige eigenaar Henk 
nodigde Leen uit om even langs te komen om de situatie ter 
plaatse te kunnen bekijken. Henk wilde wel graag een praatje 
maken met Leen. Aangezien het terrein nogal groot was werd 
Leen gevraagd Henk te volgen, Henk op de fiets, Leen er 

achteraan op de motor gewoon tussen de tafeltjes en planten door. 
We mochten dus gebruik maken van een grote parkeerplaats dus dat probleem was 
opgelost. 
De dag zelf begon met een rustige ochtend. Het fort was omgeven met een serene 
stilte tot de eerste KVS leden zich meldden. Bijzonder te zien in welke mate er werd 
samengewerkt door de leden die in recordtijd de kanowagens tevoorschijn toverden 
en de 19 kano’s die mee moesten opgeladen en vastgesjord hadden. Om half negen 
lag alles er op en na een briefing door Leen en Wiebke en een bakkie koffie gingen 
we op weg naar Aalsmeer. 
Op het water 
begaven we ons 
langs het 
bejaardenhuis naar 
de kleine poel die we 
uit hebben gevaren 
tot de blauwe beugel.  
Daar weer terug door 
kleine slootjes, 
uiteindelijk naar de 
picknickplaats op het 
start eiland aan de grote poel.  
Na de gezellige koffiepauze kwam het vervolg. De groep splitste zich in groep A van 
7 man die de route met Els en Leen zou vervolgen en groep B van 12 personen die 
behoefte hadden aan een grotere afstand.  
Beide groepen staken de grote poel over richting Kudelstaart. Groep A ging toen 
linksom en groep B rechtsom.  
Dit was nou echt weer eens zo een belevenis op het water die ik niet snel zal 
vergeten. Tijdens deze prachtige oversteek naar Leimuiden in de mooiste 
omstandigheden, lichte lucht, geen wind en een groep die zo gelijkmatig en 
geruisloos voortschreed op een olieachtige laag water.  



Wat een mooi moment was het toen we heel ongedwongen ineens alle 12 in een 
rechte lijn naast elkaar voeren. Terecht maakte Marga de opmerking dat we mogelijk 
als een Armada over moesten komen als ze ons zo aan zouden zien komen. 
Groep A maakte een stop in het jachthaventje van Vrouwentroost vlak bij de 
watertoren van Aalsmeer, waar werd geluncht. Hier is ook een fort gevestigd dat deel 
uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. 
De terugtocht van groep B werd smakelijk onderbroken met een bezoek aan 
palingrokerij Eveleens in Burgerveen. Ja, in een van die 2 zaken die naast elkaar 
liggen van die twee broers die naar verluid elkaar niet zo mogen. 
 

 
 
Uiteindelijk kwamen beide groepen weer met niet eens zo een groot verschil in 
afstand weer aan bij de Arendshoeve op de afgesproken tijd (slechts 2 minuten te 
laat volgens Leen), waar er weer op vakkundige wijze de kanokarren werden gevuld 
en de terugreis werd hervat. 



Op het fort werden na de kano’s weer op hun plek te hebben gelegd, de 
voorbereidingen getroffen voor de traditionele, volgend op de afsluittocht, 
gezamenlijke maaltijd. 
Waar het pannenkoekenteam bestaande uit Harald, Els, Marie Jose en 
ondergetekende ongeveer een uur er over hadden gedaan om drie stapels 
pannenkoeken te bereiden werden deze binnen 10 minuten door de inmiddels 
uitgehongerde sportmensen gulzig verorberd. 
 

 
Na de maaltijd ging iedereen na het opruimen met een tevreden glimlach op het 
gezicht weer naar huis. Wat een mooie dag was dit weer voor onze Kano Vereniging 
Spaarndam! 
 
 
Lichtjestocht 15 oktober rondje Haarlem stad 
Door: Otto Vos 
 
De lichtjestocht op woensdag 15 oktober! Wat een mooi initiatief en wat een succes!  
Zondag 12 oktober plaatste Arjen Zwetsloot een oproep op de chat voor weer een 
lichtjestocht door het centrum van Haarlem. Dat initiatief werd direct omarmd door 
vele leden, die dan wel hun 
kerstversiering uit de lade wisten 
op te vissen of maandag een 
gang maakten naar de winkel 
voor een nieuwe kleurige sliert 
lichtjes.  
Het resultaat mag er zijn. 
Woensdagavond verzamelden 
zich ongeveer 20 KVS-leden, die 
hun kano lichtgevend versierden. 
De variëteit was groot. 1 kano 
was voorzien van een complete 
kerstboom, een andere kano 
leek op een drijvende zwaan. 
Vele kano’s gaven het beeld van 
drijvende lichtgevende 



bloemenbedden.  
Aangestuurd door fortwachters, Marga en Milco, vertrok de stoet naar Haarlem om 
daar de grachten te bevaren. Dat trok flink de aandacht. Niet alleen van verbaasde 
Haarlemmers, maar ook van KVS-leden, die enthousiast op iedere brug stonden, die 
de stoet passeerde. Naast hun aanmoedigingen hebben zij de stoet ook vastgelegd 
op vele filmpjes, waarop de deelnemers zich kunnen terugzien.  
Het weer zat gelukkig mee. Het was een unieke avond voor onze super vereniging! 
Laat het een traditie worden! 
 

 
 
Niet vergeten! Altijd het fort goed afsluiten! 
 

 


